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Vertelling 8–12 jaar

De boom zonder vijgen
Jezus vertelde een verhaal:

Iemand heeft een wijngaard. Elk jaar, als het tijd is voor de oogst, worden de 
druiven geplukt. Daar wordt druivensap en wijn van gemaakt. Maar de eigenaar
van de wijngaard heeft nog iets. In zijn wijngaard, op een bijzonder plekje, heeft hij 
een vijgenboom laten planten. Als het tijd is voor de oogst, gaat hij kijken bij zijn 
vijgenboom… maar er groeit niks aan. ‘Nou zeg’, moppert hij. ‘Dat noemen ze dan 
een vijgenboom… Ik noem het een boom-zonder-vijgen. Wat heb ik daar nou aan?’
Een jaar later, als het weer tijd is voor de oogst, gaat hij weer kijken bij zijn 
vijgenboom. Maar er groeit niet één vijg aan.
En het jaar daarna? Opnieuw geen vijg te bekennen.
De eigenaar roept de tuinman erbij. ‘Zie je die boom zonder vijgen?’ zegt hij. ‘Hak die 
maar om. Ik kom nu al drie jaar kijken, maar ik heb nog geen vijg gezien. Die boom 
staat hier maar een beetje water uit de grond te halen, hij haalt het licht weg bij mijn 
druiven en doet alsof het allemaal maar heel normaal is. Maar vijgen geven? Ho maar. 
Weg met dat ding!’
De tuinman kijkt naar de boom. ‘Ik zou nog even wachten,’ zegt hij. ‘Geef hem nog 
een jaartje. Ik zal de grond eromheen omspitten, ik zal hem wat mest geven. En dan 
komt u volgend jaar terug. Misschien hangt hij dan vol vijgen!’
‘Zou je denken?’ vraagt de eigenaar.
‘Misschien wel’, antwoordt de tuinman.
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8-10 jaar

l
Gesprek: Waarom denk je dat de
tuinman nog een jaar wil wachten?
Wat denk je dat de tuinman aan het

eind van het verhaal doet?
Dit is een verhaal dat Jezus verteld heeft om
iets uit te leggen. Wat denk jij dat Jezus wilde
uitleggen?

p
Spel: Moeten de kinderen weleens
geduld hebben? Laat een schaal met
druiven rondgaan. Om de beurt pakken

de kinderen een druif en vertellen ze waar zij
geduld bij moeten hebben. Daarna geven ze
de schaal door. Alle kinderen mogen tegelijk
hun druif opeten als iedereen aan de beurt
geweest is.

s
Creatief: Maak een klok: teken een
wijzerplaat, knip wijzers uit en maak
ze met een splitpen vast. Vertel dat

dit een bijzondere klok is: als je ongeduldig
bent, kun je hem een uur vooruit draaien en
dan sla je een uur over. Vertel erbij dat de klok
helaas maar één keer gebruikt kan worden:
alleen komende zaterdagavond voordat de
kinderen gaan slapen (want dan gaat de klok
een uur vooruit). Als je hem vaker gebruikt
klopt jouw tijd niet meer met de tijd van
andere mensen.

11-12 jaar

l
Gesprek: Moet jij weleens geduld
hebben? Moeten mensen weleens
geduld hebben met jou? Speelt

geduld ook een rol in dit verhaal? Op welke
manier?

b
Bijbelstudie: Dit verhaal is
een gelijkenis: een verhaal dat
ergens op lijkt.

Lijkt Jezus op iemand in dit verhaal? Lijk jij
op iets of iemand in dit verhaal?


